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De Noord-Hollandse artiest Jacco Gardner schrijft
instant classic sixties-songs die klinken altijd alsof
ze altijd al bestaan hebben. Op debuutplaat ‘Cabinet Of

Curiosities’ hoor je heel herkenbare muziekjes die zich -

hoewel je dat zou durven denken - niet bezondigen aan plagiaat.

“Veel muziekkenners vinden dat frustrerend”, vertelt de
Nederlanse artiest in een Brussels hotel. “Ze kunnen mijn
songs niet plaatsen. En daarom denken ze soms dat ik ze gejat heb.
 Maar het is gewoon wat het is. Ik maak nu eenmaal de popmuziek
die ik maak. Te gek, toch?”

JACCIO
AR

Met het freakbeat-duo The Skywalkers releaste hij eerder al een alboum maar het is pas
sinds hij vorig jaar de single ‘Clear The Air’ uitbracht (het nummer is ook de opener van
zijn solodebuut) dat de interesse van het publiek in stijgende lijn gaat.

Jacco Gardner: “Year One’ van The Skywalkers: dat zijn twee demo-ep'tjes die samen
uitgekomen zijn op een vinylplaat. Dat noem ik niet echt een album. ‘Cabinet Of Curiosities’
voelt aan als mijn eerste plaat. |k vind het logisch dat ik nu meer in de belangstelling sta.

Ik merk heel hard dat mijn muziek in veel landen opgepikt wordt. Ze horen er blikbaar
allemaal iets waarmee ze zich kunnen identificeren. Wat ik nu doe, vind ik in ieder geval beter
dan wat ik voorheen deed. Dat was meer een reactie op mijn omgeving. Niemand luisterde
naar de muziek en ik dacht: ik ga gewoon luide orgeldrumsherrie maken, zeg maar. De
muziek die ik nu maak, staat heel dicht bij mezelf en is daardoor misschien ook succesvoller.
Het is puurder, toegankelijker, dynamischer en gevarieerder. Ik schrijf betere liedjes nu.”

Leef je graag in onze tijd?

Jacco: “Niet per se. Ik heb natuurlijk heel veel vrienden die ik niet kwijt wil maar als
je kijkt naar de maatschappij zie je dat het allemaal wel beter en leuker kan. Muziek
moet een show zijn. Het gaat altijd om geld. Alles is heel erg gecommercialiseerd.
In de jaren zestig had je een tijd waarin mensen niet wisten wat commercieel was.
En daarom experimenteerden ze. Alles kon. Dat is nu niet meer zo. Dat vind ik heel
jammer. In deze tijd mis ik dat soort gedachten wel heel erg. Ach ja, er valt voor
beide tijden wel iets te zeggen. Eigenlijk gaat het me niet zozeer om de sixties zelf.
De fantasierijke animatiefilms van Studio Ghibli zijn ook een manier om een nieuwe
werkelijkheid te creéren die heel juist, aangenaam en avontuurlijk is. De sixties op
zich zijn dus een bijkomstigheid. Wat toen gebeurde, had ook in een andere period
kunnen gebeuren. Het gaat voor mij puur om de sfeer.”

Brits dandyisme, universele liefde en een magische

nieuwe werkelijkheid

Via internet raakte je volledig in de ban van de sixties. Wat spreekt een 24-jarige
zo aan in die periode?

Jacco: “In de puberteit komt dat ineens aanwaaien en grijpt je dat aan. Het was
meteen precies goed, of zo. Wat was de eerste vonk? Syd Barrett. Daarmee begon
alles. Juist omdat hij zo’n casualty is, van die psychedelische jaren zestig is hij het
perfecte voorbeeld. Als je zijn muziek tof vindt dan is hij een perfecte introductie voor
datgene waar hij een slachtoffer van is geworden. (Jacco alludeert op Baretts viucht uit
de realiteit via Isd, bvm.) Veel bands die ook actief waren in 1968 sluiten daar muzikaal
heel mooi bij aan. Love met het album ‘Forever Changes’, Billy Nicholls met ‘Would
You Believe’ en Duncan Browne met ‘Give Me, Take You’. ‘Odessey & Oracle’ van The
Zombies is ook te gek. Die plaat heeft een soort morbide sfeer die ik op geen enkel
ander album hoor. The Zombies waren ook echte dandies: heel Britse, goed opgevoede
jongens die ook heel nerdy waren. Ze hadden veel met Shakespeare en ze maakten
op een heel stijlvolle manier depressieve liedjes. Een beetje bitterzoet, zeg maar. En
gewoon ook melancholisch. Een figuur als Shakespeare vind ik erg vergelijkbaar met
The Zombies. Dat Britse intelligente, filosoferen over het leven en daar depressief

van worden: dat hadden ze ook. Het heeft iets intellectueels. Niet dat ik mezelf per se
intelligent vind, hoor.” -

Jouw muziek klinkt Brits maar ook Amerikaans, vind ik.

Jacco: "Wat ik doe, is best universeel. Het is niet heel Brits en ook niet heel Nederlands. En
ik vind heel veel muziek uit Amerika goed. Brian Wilson, Bo Grumpus, The West Coast Pop
Art Experimental Band. En alles van Curt Boettcher en zijn groep Sagittarius. Die westcoast
sound, weet je wel. Gaat het over een soort warmte in de muziek? De gedachtegang van
universele liefde vind ik te gek. Dat klinkt nu heel hippie maar ik vind mezelf geen hippie. lk
hou wel van douchen, wat hippies niet doen. In een slonzig shirt rondlopen als een hippie
met heel lang haar: die stijl spreekt me niet zo aan. De hippietijd bekijk ik vooral als iets
Amerikaans tussen '69 en '71 terwijl ik mezelf meer associeer met het Britse dandyisme.
De sfeer van Carnegy Street in Londen tussen '66 en ‘68: heel veel kleuren en een stijivolle,
elegante, dandy kledingstijl.”

Ben je blij dat je nu bijdraagt aan die traditie van psychedelic sixties music?
Jacco: “a. Al is dat niet noodzakelijk de reden waarom ik muziek was. Het doel van het
album was wel dat het even goed moest zijn als de sixties-albums die ik tof vind. Ik heb
van die artiesten natuurlijk geen reactie gekregen op mijn muziek. (facht) Maar ik vraag
me wel af wat ze er van zouden vinden als ze mijn plaat zouden horen. Al mijn invioeden
heb ik me niet eigen gemaakt in de periode dat ik het album opnam. Ik heb mijn plaat op
een heel natuurlijke manier gemaakt zonder (berhaupt te kijken naar de jaren zestig. De
Klanken zaten al in mijn hoofd. Er kwam iets uit wat heel erg voelde als hoe ik ben. Wat
dat betreft voelt mijn album niet aan als een retro-kopie van de jaren zestig. Het gaat me
niet om de nostalgie. Ik heb die tijd nooit meegemaakt. De sixties-vibe van mijn muziek is
een extra maar de tijdsgeest van toen is anders. Mensen wilden toen ontsnappen aan de
werkelijkheid door drugs te nemen en heel bijzondere muziek te maken. Ik zou wel graag
eens met de teletijdmachine naar toen reizen. Niet voor altijd. Liefst voor een weekje en
dan weer terug, of zo.”

Dromerige romantiek speelt een belangrijke rol?

Jacco: “Het gevoel te willen ontsnappen aan de werkelijkheid: dat heb ik altijd
gehad. En die werkelijkheid is anders dan de werkelijkheid van de artiesten in

de jaren zestig. De tegenreactie in mijn hoofd en in mijn dromen is iets heel
persoonlijk en uniek. Dat maakt mijn muziek heel eigen. Mijn muziek is een
werkelijkheid die ik zelf heb gecreéerd. Een werkelijkheid die heel realistisch
aanvoelt terwijl het een combinatie is van de echte realiteit en wat er zich in mijn
hoofd afspeelt. Maar dat is voor mij even reéel als de echte werkelijkheid. Als ik
muziek maak, probeer ik die sfeer zo realistisch mogelijk naar voor te brengen
zodat de luisteraars het magische en sprookjesachtige gevoel ook echt beleven.
Dat vind ik heel belangrijk.”

Vandaar ook een opmerkelijke albumtitel als ‘Cabinet Of Curiosities™?

Jacco: “A Cabinet Of Curiosities is iets Victoriaans. Ontdekkingsreizigers die
bijvoorbeeld dingen op sterk water en bizarre opgezette beesten uitstallen in een
kast. Vaak zijn het creaties die niet echt bestaan: geraamtes van beesten die ze zel
hebben gemaakt en tekeningen van draken die ze denken gezien te hebben terwij
het misschien gewoon maar om een hagedis ging. Wat ik daar tof aan vind, is de
combinatie van de werkelijkheid en wat zij denken dat de werkelijkheid is. Waardoc
een nieuwe werkelijkheid ontstaat. Een niet-werkelijkheid die als werkelijkheid kan
neergezet worden. Het klopt niet maar net dat vind ik te gek.”

ON STAGE

18 februari: Trix, Antwerpen (w/ Cosmonauts)
21 februari: Madam Moustache, Brussel

Jacco Gardner
‘Cabinet Of Curiosities’
{ Excelsior/V2 Records

Multi-instrumentalist/songschrijver/producer Jacco Gardner
houdt niet van digitale, superheldere, crispy en realistische
stereosounds. Een heel warm, door de psychedelische sixties
(Syd Barrett!) gekenmerkt geluid is het wezenskenmerk van zijn debuutalbum.
Aan strijkers, klavecimbels en harpsichords geen gebrek en ‘Cabinet of
Curiosities’ werd gemasterd door Jean Audier, een Nederlandse sound engineer
die eind de jaren zestig bands als Q65, The Golden Earrings en The Motions
opnam. Een jongeman en een ouderdomsdeken die elkaar ontmoeten: die
combinatie hoor je ook in de muziek. Onmiskenbaar retro maar ook weer niet
omdat (neo)psychedelische muziek van alle tijden en bijgevolg ook hedendaags
is. Bovendien heeft Jacco Gardner met songs als ‘Clear The Air’ en ‘Where Will Y
Go’ immer inzetbare klassiekers met een internationaal geluid in huis. Geen toev
dus dat het Amerikaanse label Trouble In Minds het debuut van Jacco Gardner (
Excelsior in de benelux) wereldwijd wil uitbrengen. (bvm)




